
 

Voortgang Beroepingswerk   

Inmiddels zijn de benodigde documenten gereed en zijn  opgestuurd naar de landelijke 
PKN-organisatie. 5 september as. buigt het Breed Moderamen zich over ons verzoek om 
een predikant te mogen beroepen. We verwachten en positieve uitkomst en kunnen dan 
snel verder met de zoektocht naar een nieuwe predikant.  
 
Beroepingscommissie 
 
Wanneer we met de zoektocht naar een nieuw predikant(e) beginnen is het zaak dat we 
een beroepingscommissie hebben benoemd, omdat in de advertentie de naam van de 
voorzitter van de beroepingscommissie al willen vermelden.  
We stellen voor en commissie samen te stellen van 5 of 6 personen maximaal. Voelt u zich 
geroepen om deel uit te maken van deze commissie dan horen we dat heel graag.  U kunt 
zich melden bij een van de kerkenraadsleden.  
Voordat we echt aan de slag gaan zullen we de commissie goed voorbereiden en van de 
nodige informatie voorzien.  
 
Ambtsdragers 
Helaas komen er nog geen signalen van gemeenteleden die wel een ambt in de 
kerkenraad willen oppakken. Wij roepen u op goed na te denken of u als ambtsdrager iets 
voor de kerk zou kunnen betekenen. Het werk voor de kerk is essentieel voor het 
voortbestaan van onze gemeente. Niet alleen wij vragen het u, maar het is ook Hij die ons 
roept.  
We zoeken een scriba en een ouderling, maar kunnen eventueel ook een diaken 
benoemen en één van de zittende diaken vragen het ambt van ouderling op zich te 
nemen. Ook zijn we flexibel in de duur van het ambtsdragerschap. We kunnen ook heel 
goed afspreken eerst voor bv 2 jaar te benoemen i.p.v. de gebruikelijke 4 jaar. 
 
Een toepasselijke tekst die we u niet willen onthouden: 
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Ja Heer, U roept ons telkens weer om voor Uw kerk te werken.  
Maar, ijverig zijn wij meestal niet dat zult U ook wel merken 
We hebben ’t druk; de tijd is schaars: en er zijn zoveel problemen…. 
’t Is eigenlijk niet zo’n goed idee om ons in dienst te nemen 
 
U hebt het ook aan mij gevraagd (dat was wel even schrikken) 
Omdat ik, denk ik, in dat werk al spoedig zal verstikken…. 
Want, Heere, wat presteer ik nu? ‘k ben niet zo goed in ’t praten 
En al mijn stuntelig gedoe zou immers niemand baten?! 
 
Uw antwoord is: Kom op mijn kind! Ik zoek geen krachtfguren, 
Maar mensen met een eenvoudig hart, die ik op pad wil sturen 
‘k Vraag geen diploma’s, geen brevet; die zijn echt overbodig. 
Wees in het klein maar getrouw! Want, dat heb ik hard nodig 
 
Namens de kerkenraad 

 

Bericht van ds. Mini Jurjens 

Beste allen, 

Dank voor de hartelijke ontvangst op zondag 13 juli, en inmiddels ook bij 

meerderen thuis. Fijn dat ik zo met steeds meer mensen kennis mag maken. 

Misschien is het goed om even in herinnering te brengen hoe u mij kunt bereiken: 

zie hieronder. Voortaan staan deze contactgegevens op elke nieuwsbrief. 

Graag tot hoors en ziens! 

Mini Jurjens, ambulant predikant  
06- 15 61 2 888 
mjt.jurjens@gmail.com 
 

Bijbelmeditatie Zonnewiede  

Op dinsdag 17 september  staat er weer een bijbelmeditatie in Zonnewiede 

gepland. Deze keer wordt de meditatie verzorgd door mevr. Bertha Groen-Mol. 

 Bewoners uit de zorg en de aanleun zijn van harte welkom om deze dienst met           

elkaar te vieren en Dhr. A. Nijmeijer speelt op het keyboard. 
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Preekrooster 

 

Startzondag: 

Op zondag 21 september as. hopen we met elkaar de start van het nieuwe 

winterseizoen in te luiden. Omdat we nog geen eigen predikant hebben kiezen we 

er voor om een beproeft concept toe te passen.  

We beginnen om 9.00 uur met een gezamenlijk ontbijt in het Protestants Centrum 

en om 10.00 uur met de kerkdienst in de kerk. Na afloop van de dienst is er geen 

activiteit of samenkomst gepland.  

 

Toelichting uitgangscollectes maand september 

Voor meer informatie over de uitgangscollectes in september  zie hieronder een 

uitgebreide toelichting door Marjolein Petter. 

Zondag 14 september.  Werelddiaconaat ( Indonesië ) 

Een betere toekomst voor straatkinderen. 

In Indonesië leven nog steeds kinderen op straat. Sommigen worden door hun 

ouders meegenomen om tussen druk verkeer te helpen bij de verkoop van 

kranten of etenswaren. Anderen worden aan hun lot overgelaten en moeten 

zichzelf zien te redden. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken 

deze kinderen op straat op en kijken welke hulp ieder kind nodig heeft. De 

organisatie steunt elk jaar 500 straatkinderen. De straat is immers niet voor 

kinderen. Zij horen op school of in een huis. Zij bezoeken ook de ouders om de 

thuissituatie te verbeteren en begeleiden zij kinderen ( terug ) naar school. 

Kinderen die zich in een onhoudbare situatie bevinden kunnen tijdelijk in het 

opvanghuis van Dreamhouse terecht. Met steun vanuit Nederland kan 

Dreamhouse kinderen van straat halen en werken aan een betere toekomst d.m.v 

onderwijs en voor de oudere kinderen het leren bespelen van een traditioneel 

Indonesisch muziekinstrument ‘Sasando’, een ingewikkeld harpachtig 

snaarinstrument. Zij mogen er met recht zijn. 

7 sept. Mevr. B. Groen-Mol uit Giethoorn en tevens Koffiedrinken 

14 sept. 
 
21 sept.      

Mevr. H. Kramer uit Emmeloord. 
Uitgangscollecte voor het Werelddiaconaat opvang staatkinderen in Indonesië.  
Startzondag met de  heer Brouwer uit Rouveen 

27 sept  
 

Ds. T. Noort uit IJsselmuiden.  
Uitgangscollecte: Missionair werk t.b.v. Jonge zinzoekers 

  



Zondag 28 september.  Missionair Kerk Nederland 

Kerk zoekt jonge zinzoekers op. 

In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar een kerk gaan, maar wel op 

zoek zijn naar zingeving, en misschien wel naar God. De Protestantse Kerk zoekt 

hen op door festivals, retraites en andere events te organiseren. Ook kunnen zij 

zich abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor inspiratie op 

sociale media terecht. Door te investeren in deze vorm van missionair werk, werkt 

de Protestantse Kerk toekomstgericht: ze beweegt mee met de tijd, zonder de 

kern van het geloof te verliezen. Dit is een vernieuwende, hoopvolle manier om 

jonge mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Daarom is dit een 

betekenisvol en actueel collectedoel dat we van harte aanbevelen – om ook 

buiten de muren van de kerk zichtbaar te zijn als plek van geloof, hoop en liefde 

 

Verslag  van onze Vakantieweek  in  het Roosevelthuis van 21 juni t/m 28 juni met 

als thema: ‘Kleuren’. 

Een fantastische week in het Roosevelthuis te Doorn. 

We werden de 1e dag hartelijk ontvangen door de stafleden, waarvan we de 

meesten al heel goed kenden. Het is een week van ontmoeting en ontspanning, 

met elkaar praten en luisteren. De 1e avond was er een kennismakingsspel met 

gasten en stafleden onderling, wat heel gezellig was. Op zondagmorgen werd er 

een kerkdienst gehouden door onze pastoraalwerker Heidi. Zij gaf aan de hand 

van een ‘goudenboek’ met kleuren uitleg over deze kleuren. ’s Middags konden 

we even wandelen in het prachtige park en om half zes gingen we aan tafel waar 

we heerlijk hebben gegeten. ’s Avonds konden we genieten van de 

zangvereniging ‘Looft den Heer’ uit Belt-Schutsloot en omgeving.  

Op maandag ging het kleine winkeltje open en konden we kaarten en 

benodigdheden kopen. In de middag was er een speurtocht. Op dinsdag hielden 

we een themadag over ‘ kleuren, kleuren, allemaal kleuren: rood, oranje, geel, 

groen, paars en blauw’. God bedacht die prachtige kleuren, anders zou de wereld 

er zo grauw en grijs uitzien. Woensdag was een dag van ontspanning door o.a. te 

wandelen, duo fietsen of spelletjes doen. We hebben ons prima vermaakt. 

Donderdagochtend werd een kerkdienst gehouden met Heilig Avondmaal. 

’s Middags was er een creatieve middag waar ook gretig gebruik van werd 

gemaakt. Vrijdag, alweer de laatste dag, genoten we van een heerlijke brunch. De 

dames lieten zich  verwennen d.m.v. een heerlijke beauty middag, terwijl de 

mannen een uitstapje hadden. Het afscheidsdiner liet ons goed smaken en waar 

we naar uitkeken was de bonte avond. Het was een geweldig mooie week met 



lekker eten en een heel goede verzorging. Een dikke pluim voor de stafleden! 

Zaterdag ging het weer op huis aan.  

Geschreven door Grietje Smit in samenwerking met Henny Prinsen 

 
PVD nieuws  
De jarige 80plussers van september: 
19-9:  Mevr M. Cuppen, Beulakerweg 84 
21-9:  Dhr. W. Prins, Zuiderpad 50 
Wij wensen u beiden een fijne verjaardag. 
 
In september begint het winterseizoen met de nodige 
vergaderingen en cursussen. 
De PVD zou graag wat nieuwe medewerkers verwelkomen. 
We doen ons "werk" in deze gemeente met steeds minder 
mensen en om toch alles soepel te laten verlopen zou het  
fijn zijn om er nieuwe krachten bij te krijgen. 
 
Vriendelijke groet, namens alle medewerkers, 
Janny Bakker 
 
Collecte en bloemen 

6 juli 
 
 
 

Diaconie: € 39,40 en Kerk € 29,70 
Uitgang Kerk € 37,70, t.b.v. onderhoud kerk 
QR-code: € 95,00 € 47,50 voor de diaconie en € 47,50 voor de kek 
Bloemen: de heer Jaco Floor, Vollenhove  

13 juli   
 
  
  
20 juli 
 
 
 
27 juli 
 
 
 
3 aug 
 
 
 
10 aug 
 
 
17 aug 
 

Diaconie: €38,00 en Kerk € 39,30 
Uitgang: Diaconie € 49,70 t.b.v. ziekenhuispastoraat ISLA 
QR-code: geen 
Bloemen: mevr. Ds. Mini Jurjens, Zwolle 
Diaconie: € 43,60  en Kerk € 43,10 
Uitgang Kerk: € 43,70 
QR-code: € 22,50; € 11,25 voor de diaconie en € 11,25 voor de kerk 
Bloemen: fam.Brunink, Hylkemaweg 
Diaconie: € 33,60  en Kerk € 39,40 
Uitgang Diaconie:  € 41,20 t.b.v. Steekverband Hyde Park Vakanties  
QR-code: € 13,00; € 6,50 voor de diaconie en € 6,50 voor de kerk 
Bloemen: mevr. Van IJsswelmuiden, Zonnewiede 
Diaconie: € 42,20 en Kerk € 51,40 
Uitgang: Diaconie: € 40,75 t.b.v. zomerzending Cuba  
QR-code: € 10,00;  € 5 voor de diaconie en € 5 voor de kerk 
Bloemen: fam. Slagter, Brink 
Bijzondere dienst in de tuin van Alie en Evert Knol aan de Beulakerwg 
Collecte:€ 194,82 t.b.v. de Stavib 
Bloemen: mevr. Gerri van Bruggen 
Diaconie: € 33,05 en Kerk € 88,85 
Uitgang Diaconie: € 95,90 



 

Giften 

Wij ontvingen  via de bank een gift van € 20,00 voor de diaconie en € 25 ook voor de 

diaconie.  Hartelijke dank 

 

Bankkosten 

Hans  probeert de bankkosten te drukken. 

Wist u dat elke overboeking bij de Rabobank € 0,12 kost? 

We kunnen ook gebruik maken van de diensten van de SKG (Stichting Kerkelijke 
Gelden). Via deze organisatie lopen sinds vele jaren de mutaties op onze 
spaarrekening en diverse spaarcontracten. 

Alle mutaties die wij via de SKG laten lopen zijn vrij van kosten. Dit is de reden dat 
ik u verzoek in het vervolg gebruik te maken van het volgende rekeningnummer: 

NL37RABO0373719825  

dit nummer vervangt rekeningnummer NL69RABO0322001080. 

Namens de penningmeester Hans Spitzen alvast hartelijk dank voor u 
medewerking. 

 

Wat doet SKG (overgenomen van de website van de SKG) 

SKG is hét adres voor financiële dienstverlening aan kerken en aanverwante 
instellingen. Voor spaar- en betaalproducten en SKG Collect alleen binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland, voor financieringen ook breder. 
Onze kracht ligt in de jarenlange ervaring, de kennis van actuele zaken en het 
leveren van maatwerk. 

 
 
 
24 aug 
 
 
 
31 aug 
  

QR-code: €20; €10 voor de diaconie en €10  voor de kerk 
Bloemen: Rick en Erika Hensbergen ivm geboorte dochter Hailey 
                   Edwin en Femke Hensbergen ivm geboorte zoon Teun 
Diaconie: € 25,00 en Kerk € 25,00 
Uitgang Kerk: € 29,50 
QR-code: €45,00; € 22,50 voor de diaconie en € 22,50 voor de kerk 
Bloemen: fam. Heetebrij, Beulakerweg 
Tentdienst  
Collecte: €519,01 (waarvan € 133,50 via de QR-code) t.b.v. Stichting Kankervrij 
(KIKA)  
Bloemen: dhr. Jan Piek, Dwarsgracht  
 



Afscheid Gerry van Bruggen  en Jaap Veeloo  

20 jaar geleden zijn wij aan het Binnenpad komen wonen. 

En vanaf half augustus wonen we weer in Emmeloord. 

Een lange periode waarin we veel mensen hebben leren kennen. 

Goede tijden meegemaakt maar ook nare berichten over gezondheid  ontvangen. 

Door de  hechte geloofsgemeenschap hebben we veel steun mogen ontvangen. 

Daar willen we jullie voor bedanken. 

 

Tijdens de buitendienst van 10 augustus hebben we persoonlijk afscheid genomen 

en met heel veel mensen mogen praten. 

Dat heeft ons heel erg goed gedaan. 

Dank daarvoor. 

 

We wensen iedereen het allerbeste. 

 

Met een hartelijke groet, 

Gerry van Bruggen 

Jaap Veeloo 

 

 


